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TER NACHTEGAELE

Christiane was jarig op 1 februari!

Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon en alleen maar
positieve dingen als dat eens even kon.

Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, dan kan het nieuwe
levensjaar zeker niet meer stuk.

Gelukkige verjaardag!
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TER NACHTEGAELE

Met jou vier ik de liefde, bezegeld met een kus, vandaag en morgen,
alle dagen dus.

Monique & Freddy
Willy & Annie

Ronny & Marijke
Hilaire & Clara
Isabelle & Dirk

Wilfried & Carine
Nicole & Charles

Georges & Daniëlle
Willy & Marie-Louise

Denise & Ignace
Christiane & Fernand
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TER NACHTEGAELE
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TER NACHTEGAELE
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TER HAUWE

Elke week snijden we groenten
voor de verse soep op
donderdagmiddag..

Genieten
met een
grote G!
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TER HAUWE

Quizen met leerlingen van
Sint-Lodewijkscollege...

... de
voorjaarsschoonmaak :-)

Keuvelen & bijpraten...
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TER HAUWE

... elke dag
wat

bewegen
is goed

voor
lichaam &

geest!

treinen
spotten...
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TER HAUWE

...op 6 maart 2024 hebben we afscheid
genomen van Yvonne Degroote...

Afscheid nemen...

Een warm welkom aan..
Henriette Devoogdt!

We hopen dat je je hier, op Ter Hauwe,
snel THUIS zult voelen!
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Om te mijmeren

Zij staarden naar een leeg graf. Zij durfden het niet te GELOVEN.

Het lege graf: het enige materiële bewijs van de verrijzenis.

Wij hebben Pasen gevierd op de laatste dag van maart,
de zondag waarop we het uur veranderden.

Van het winteruur naar het zomeruur.
Hopen wij op meer uren licht, op warmere dagen?

Het is de boodschap die we willen meedelen voor april: een nieuwe tijd is aangebroken,
leven in overvloed, vertel het aan iedereen.

Zij staarden in het lege graf. Maar Jezus gaf een andere boodschap mee.
Als een graankorrel niet in aarde valt en sterft, kan hij geen vrucht dragen.

Een graankorrel is een klein graantje; je kunt het ontleden, uiteen rafelen, onder de
microscoop leggen, analyseren in een labo maar dat zal je geen tarwe geven waarmee je dan

brood kunt bakken. Neen, het blijft iets materieels.

Het korreltje graan moet de goede grond in: gevoed worden door regen en warmte,
ontkiemen en later wordt het een zwak stengeltje dat uit de grond te voorschijn komt.

En zo komen duizenden stengeltjes te voorschijn die op zekere dag samen vele graankorrels
voortbrengen die, afgesneden, bij elkaar gebracht worden en verbrijzeld tot bloem zullen

verwerkt worden. Bloem dat gekneed en gebakken een brood zal worden.
Brood dat voedsel zal zijn voor elke mens die honger heeft.

Zij keken in het lege graf en hadden schrik, wat nu? En toen gingen de ogen open en liepen
zij het snel vertellen: HIJ LEEFT. De boodschap kan verkondigd worden:

De Blijde Boodschap, het goede nieuws, het evangelie.

Ook wij zullen als vele graankorrels een beetje sterven aan onszelf
en groeien en gekneed worden tot een voedsel voor allen die honger hebben naar

rechtvaardigheid, vriendschap, vrede, medewerking, zorg, hartelijkheid.

Dit is de Paasboodschap: voorbij het lege graf, voorbij de gesloten deuren - HET LEVEN.

Getuigen dat de boodschap van Jezus werkelijkheid kan zijn: Heb elkaar lief.

Dat de maand april niet grillig zou zijn maar een maand waarin wij HOPEN op betere tijden,
ingeluid door het zomeruur van Pasen.

Pater Marc.
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Om samen stil van te worden

Zou God op Pasen
ons niet elk jaar opnieuw
het scheppingsverhaal
weer voor ogen brengen?
Licht dat de duisternis overwint.
Water dat de aarde
weer tot leven brengt.
Bloemen die de natuur
weer kleur geven.
Bomen die weer vruchten
gaan dragen.
Vogels die ons doen opkijken
naar de hemel.
Dieren die in alle verscheidenheid
de aarde sieren.
Maar vooral de mens
geschapen naar zijn beeld
herhaalt God vandaag zijn belofte:
door de verrijzenis van Jezus
wordt elke mens nieuw leven
gegeven.
Weer ziet God dat het goed is
en Hij wenst ons een rustige
en hoopvolle Paastijd toe.

Antoon Vandeputte
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PASTORAAL

Om samen te vieren
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QUIZ

Bedankt
iedereen om
van deze quiz
een
topevenement
te maken.
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ZILVERLINDE

Jarigen van de maand...

Mevr. Chris Mahy wonende in flat 304 is jarig op 5 april

Mevr. Gilberta Verlinde wonende in flat 109 is jarig op 15 april

Mevr. Maria Gheleyns wonende in flat 003 is jarig op 21 april

Wij wensen deze mensen van harte eenWij wensen deze mensen van harte een
gelukkige verjaardag toe!gelukkige verjaardag toe!

Wat valt er te beleven @ Zilverlinde

We doen aan gymnastiek op donderdag 4, 11 en 25 april
Welkom van 10.15u tot 11.00u in zaal Lindehove

Op dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 april verwelkomen José en Daniëlle jullie
op de sjoelnamiddag.

Welkom vanaf 14.30u in zaal Lindehove

Welkom op de Bingo namiddag op donderdag 11 april
om 14.30u in zaal Lindehove

Op dinsdag 9 april gaat het voorleesuurtje met Riet en Willy
door en dit van 10.00u tot 11.00u

Op donderdag 25 april bezoeken we het Permeke museum

Noteer alvast in jullie agenda:
donderdag 23 mei Barbeque voor de bewoners van de Zilverlinde
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ZILVERLINDE

Enkele hartverwarmende quotes...Enkele hartverwarmende quotes...

Geef wat je kunt
en neem wat je nodig hebt...

Het is perpect om niet perfect te zijn....

Je hoeft niet altijd happy te zijn zolang je maar optimistisch blijft

Ook halverwege de berg kun je een mooi uitzicht hebben....

Geniet vandaag, morgen bestaat nog niet...

Droom groot en geniet van de kleine dingen....

De dingen simpel houden is vrij moeilijk,de dingen moeilijk maken, is vrij simpel...

Lachen met Baziel...
Baziel zijn zoontje komt thuis en op zijn rapport staat een nota van de onderwijzer:

Baziel zijn zoontje komt thuis en op zjjn rapport staat een nota van de onderwijzer: "Jantje kan zijn mond niet houden in de klas, maar

ik heb een plan om daar een punt achter te zetten".'s Anderendaags krijgt de leraar een briefje van Baziel met de tekst: "Gelieve mij

uw plan mee te delen. Ik zou het dringend op Jantje zijn moeder willen uitproberen!".

Kan ik iets eten?

Baziel wilde een stukje gaan eten. Hij komt bij een nieuw restaurant dat de draagt: "Joris en de draak".Volgens het bordje aan het

venster moest het restaurant open zijn, maar de deur was op slot. Baziel tikt op de ruit en een lelijk vrouwmens trekt de deur open.

"Kan ik iets eten?" vraagt Baziel. "Nee'g", roept de vrouw en ze smijt de deur dicht.

Baziel klopt opnieuw op de ruit en datzelfde vrouwmens trekt de deur open. En Baziel vraagt: "Mag ik nu misschien een keer met Joris

klappen?".

Godachter

De kleinen va Baziel gaat voor het eerst naar school en de leraar vraagt zijn naam, "Godachter" zegt de kleinen.Da's een mooie naam",

antwoordt de leraar, "je bent zeker zo genoemd omdat in jouw familie God nog zeer geacht wordt?

"Ik weet het niet meneer", antwoordt de kleinen "Ze noemen me gewoon zo"

"Als ik thuiskom zegt mijn vader "Godachter me sigaretten" "en als ik terugkom zegt mijn moeder" "Godachter de kolen".
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MUZIKALE BINGO
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URBAN WALK & RUN
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KLACHTENFORMULIER

AFDELING

Ter Nachtegaele - Ter Wyngaerde - Ter Leie - Ter Leemputte - Ter Straeten - Ter Hauwe

DATUM VAN VANDAAG

FORMULERING KLACHT

IDEEËNFORMULIER

Hebt u een idee? Laat het ons weten.

Deponeer dit in de ideëenbus
(kunt u vinden aan de brievenbus in het onthaal)


